
Ngày 2 tháng 11 = LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN 

 

 Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Ðức Giêsu Kitô, 

tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu 

mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như 

Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, 

thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta 

được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của 

Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người, trong sự sống lại giống 

như vậy. 

Nên biết điều này: con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ 

giá, để xác thịt tội lỗi bị huỷ đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi 

nữa, vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng 

ta đã chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với 

Người, vì biết rằng Ðức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết 

nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. (Rm 6:3-9) 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ 

trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, 

chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh 

luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn 

được?” 

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi 

không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống 

trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, 

Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta 

thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở 

trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống 

nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh 



bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. 

Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. (Ga 6:51-59) 

 

 
 

+> “… chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự 

chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ 

cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế…” 

 

 



===  “…chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự 

chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi 

chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế…” 

+ Trong nhiều buổi chia sẻ Lời Chúa/Tin Mừng mùa Chay, đặc biệt Tuần Thánh, 

câu hỏi “điệp khúc” nghe nhắc đi nhắc lại hoài: tại sao Philatô KHÔNG chịu nghe 

Đức Giêsu trả lời cho chính câu hỏi của ông: “ SỰ THẬT, SỰ THẬT LÀ GÌ?”  

+ Không thiếu Bạn dí dỏm cười trả lời: “…thì rằng là mà SỰ THẬT là sự thật chứ 

còn gì nữa mà phải đợi Đức Giêsu trả lời? – ông Philatô thật ngớ ngẫn!” 

+ Một số có vẻ “nghiêm chỉnh” hơn cho rằng “tội nghiệp” ông Philatô, chỉ biết 

quyền bính vật chất mà không thấy việc cao siêu hơn: phải chăng Đức Giêsu muốn 

nói SỰ SỐNG LẠI QUANG VINH của Người sau khi Người chết? Quả vậy, sau 

khi Người “gục đầu tắt thở trên thập giá” thì đến ngày thứ ba Người đã SỐNG LẠI 

VINH QUANG. Phải phục ông thánh Phaolô, là người không chứng kiến cái chết 

khổ nhục của Đức Giêsu trên thập giá, cũng không chứng kiến cảnh Người sống lại 

làm sao… mà khẳng định Ðức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ 

cõi chết… 
+ Câu trả lời ĐÚNG NHẤT cho câu tự hỏi của ông Philatô “sự thật là gì?” phải 

chăng là câu khẳng định của thánh Phaolô: …chúng ta đã cùng chịu mai táng với 

Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Ðức Kitô nhờ vinh 

hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống 

đời sống mới như thế…” ? 

  
 

 

+> “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. 

Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống- Ai ăn thịt Ta 

và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng 

hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng 

sẽ sống nhờ Ta…” 



 
 

=== Dù một cách công khai hay tiềm ẩn trong tâm trí, không ai trong chúng ta phủ 

nhận có những lúc mỗi người khắc khoải tìm giải đáp cho câu hỏi ít nhiều “ám 

ảnh” tâm tư của mỗi người: “sống, rồi chết, rồi sao nữa…?” – Phải chăng ba (3) 

chữ cuối “rồi sao nữa ?” mới thật sự quan trọng, vì: 

- “sống” : ai cũng nhận thấy và cảm nghiệm cách hữu hình; 

- “chết” : không ai phủ nhận và “đợi đến phiên mình”; 

- nhưng “sau khi chết, đi đâu? Về đâu? Điều gì sẽ xảy ra?, v.v… và vân vân…” thì 

KHÔNG MỘT AI cảm nghiệm ra được, dù có tưởng tượng trăm phương nghìn lối 

cũng không thỏa mãn được ai… 

+ SỰ SỐNG SAU KHI CHẾT? – Nghĩa là SỐNG LẠI? và sống ĐỜI ĐỜI, không 

bao giờ chết nữa? 

+ “… Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và 

bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống…” 

+ Có thể chúng ta không mấy ngạc nhiên khi thấy phản ứng của người Do Thái: … 

người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho 

chúng ta ăn được?” 

 



=== Nói đi cũng phải nói lại (KHÔNG với ý tưởng so sánh/kỳ thị/phân biệt tư 

tưởng tôn giáo/đạo giáo nào), chúng ta còn nhớ ngày đám tang theo nghi thức Phật 

giáo, hay “Đạo Ông Bà”, chúng ta thường thấy đốt giấy vàng bạc, hình tượng này 

hình tượng khác, v.v… với ý tưởng “để cho người thân ở bên kia thế giới hưỡng 

dùng…”; nếu các Bạn có dịp đi tham dự các nghi lễ của vài tôn giáo, với bữa tiệc 

“CHAY”, các Bạn không ngạc nhiên lắm khi thấy món ăn có hình dáng nào là “gà 

quay”, “vịt quay”, “tôm hùm”, “cá, thịt đủ loại …” được chế biến từ đậu nành, đậu 

xanh, v.v… phải không? Mới thấy đã thèm! 

+ Chúa Giêsu cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: 

“Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy”. Đoạn Người cầm lấy chén 

rượu và tạ ơn, trao cho các môn đệ mà phán: “Các con hãy cầm lấy mà uống, này 

là chén Máu Thầy, Máu Giao Ước Mới sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội” 

(Mt 26:26-28, Mc 14:22-25). 

 
+ Quan trọng và thiết thực nhất : “Các con hãy làm việc này để tưởng niệm 

Thầy” – Một dấu chỉ : “THẦY Ở VỚI ANH EM MỌI NGÀY CHO ĐẾN TẬN 

THẾ” – diễn nôm theo tư tưởng thánh Phaolô: “… chúng ta cũng phải sống đời 

sống mới như thế…” – Amen! 


