
CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM C  

 Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự 

huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ 

mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì 

chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần 

gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý 

và Vinh dự trong hiếu nghĩa.  

Hỡi Giêrusalem, hãy chỗi dậy, đứng nơi cao, và nhìn về hướng đông. Hãy 

nhìn con cái ngươi từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Ðấng Thánh, họ 

hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng 

Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã 

ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngàn xưa, lấp đầy những hố sâu, để 

trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang 

Thiên Chúa.  

Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm, đã cho Israel 

núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của Người dẫn 

dắt Israel đến ánh vinh quang. (Br 5:1-9)  

 Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi, tôi hân hoan 

khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng 

Phúc Âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Ðấng đã khởi đầu việc 

lành đó trong anh em, cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Ðức Giêsu Kitô. Vì 

Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng: tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình 

của Ðức Giêsu Kitô. Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh 

em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định 

những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng 

trách cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho 

dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. (Pl 

1:4-6. 8-11)  

 Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền 

xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ 

hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và 

Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong 

hoang địa.  

Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha 

tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang 



địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy 

lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm 

cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ 

thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. (Lc 3:1-6)  

 
 

+> “…Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh 

dự trong hiếu nghĩa…” – “… Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của 

anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định 

những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách 

cho đến ngày của Ðức Kitô, anh em được Ðức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa 

quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa…” 

 

== “… tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa” 

+ Hoà bình trong công lý = hai ước mong của mọi người: hoà bình và công lý 

thường nghe nhắc đi nhắc lại trong các cuộc “thương thảo”, “tranh luận”, cứ cho là 

hòa đàm mong đạt được sự thỏa thuận nào đó giữa hai bên đang/sẽ/đã xung đột 

mhau đưa đến chiến tranh tàn khốc kinh người, nhưng thực -  chất xét cho kỷ - thì 

thật là “đấu tố” nhau bằng những ngôn từ xem ra rất “ngoại giao/nhã nhặn” ẩn chứa 

đầy mưu mô xảo quyệt, trong lời nói cũng như trong văn bản ký kết thỏa thuận… 

[cứ xem/đọc lại cái gọi là hiệp định Ba-lê chấm dứt chiến tranh VN năm 1975 thì 

biết]. 

 

+ Hòa bình thì có thật, nghĩa là bớt nghe tiếng bùmbùmbùm từ bom đạn, 

+ nhưng trong công lý thì… còn khuya! Làm sao mà có công lý, nghĩa là công 



bằng và hợp lý cho được khi lý của kẻ mạnh luôn luôn đúng (la raison du plus fort 

est toujours la meilleure!) theo ý nghĩa của La Fontaine trong fable le loup et 

l’agneau (?!) 

 
 

+ Vinh dự trong hiếu nghĩa = “vinh dự” = quả đúng chang theo kết quả của cuộc 

hòa đàm Ba-lê: quân đội Mỹ (đồng minh thân cận và đáng tin cậy nhất củ VNCH 

trước 75, từng chung vai sát cánh sống/chết bên nhau để duy trì cho thế giới được 

hòa bình, tự do theo luật pháp quốc tế về căn bãn của nhân/dân quyền) đơn 

phương rút quân ra khỏi vỏng chiến địa, cắt bỏ mọi tiếp tế yểm trợ - dù chỉ là mặt 

tinh thần/tâm lý đối với nhân dân miền Nam – rút quân “trong danh/vinh dự” của kẻ 

chiến bại mà vẫn bô bô “chiến thắng trong danh/vinh dự (!)” – vinh dự thì có thật, 

vì đúng 0giờ sang 30 tháng 4 năm 1975, KHÔNG CÒN BÓNG DÁNG của bất kỳ 

người Mỹ nào trên lãnh thỗ VNCH. 

+ hiếu nghĩa ? – “ai có tai để nghe thì hãy nghe!”… 

 



 Bốn (4) điều tốt lành: Hoà bình, Công lý và Vinh dự, Hiếu nghĩa đã được 

Đấng Tạo Hóa ban cho con người khi tạo dựng loài người theo hình ảnh của 

Đấng Tạo Hóa, gói ghém trong hai (2) chữ YÊU THƯƠNG: 

 1. Đấng Tạo Hóa yêu thương loài người được tạo dựng = biểu hiện qua mối 

giao hòa an vui hạnh phúc giữa Đấng Tạo Hóa và tạo vật của Người; 

 2. Loài người yêu thương loài người =biểu hiện qua mối giao hảo tuyệt vời 

giữa tạo vật và tạo vật: loài người và động vật/sinh vật khác  – tất nhiên giữa 

loài người với nhau là căn bản; 

Thế nhưng, sau khi loải người tự ý tách lìa khỏi sự YÊU THƯƠNG giữa Đấng 

Tạo Hóa với loài tạo vật mà con người là căn bản, thì mối tương quan tuyệt vời 

giữa Đấng Tạov Hóa và tạo vật tan biến mất – mặc dù Đấng Tạo Hóa VẪN một 

mực YÊU THƯƠNG loài người tạo vật cũng như tất cả mọi sinh/động vật của 

Người – Đó chính là LÒNG BÁC ÁI mà thánh Phaolô nêulên trong bài đọc 2. 

 

=== “… lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng…” – Hai chữ bác ái/yêu 

thương thường nghe vọng cùng khắp mọi nẻo đường trần thế của một kiếp người. 

 

+ Lúc còn bé thơ thì không ai trong chúng ta mà không NGHE (mặc dù lúc đó 

không hiểu biết gì) Cha, Mẹ (nhất là mẹ), anh, chị, cô bác, chú, dượng, v.v… nâng 

niu và thỏ thẻ, đại khái “… dễ thương” quá! 

 
+ Lớn lên, đến một lúc nào đó, chúng ta mới bắt đầu hiểu,cảm nghiệm thế nào là 

yêu thương… 

== TÌNH THƯƠNG, Tình Người, Cảm Thương, v.v… giữa loài người với loài 

người, giữa tạo vật với tạo vật cao đẹp/quí trọng 1 thì TÌNH THƯƠNG, Bác Ái, Từ 

Bi, v.v… giữa Đấng Tạo Hóa dành cho tất cả tạo vật còn cao đẹp/quí trọng gấp 

tram ngàn ngàn lần… 



== NẾU con người mong ước nối lại TÌNH THƯƠNG với Đấng Tạo Hóa, và đổi 

mới/tái dựng mối giao hoà yêu thương/bình an giữa con ngườoi và con người, 

giữa con người và mọi sinh/động vật được Đấng Tạo Hóa tạo dựng, tjhiết tưởng 

chỉ còn một phương cách duy nhất và hữu hiệu: :… Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa 

đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường 

cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi 

người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa…” 

 

+> “…Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường 

Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường 

cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và 

mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa…” 

 

 
 

Lạy CON THIÊN CHÚA giàu lòng BÁC ÁI – TỪ BI, xin giúp mỗi anh chị em 

chúng con sẵn sàng đón mừng Chúa đến ở-với, ở-cho, ở-vì chúng con trên trần thế 

để dẫn đưa chúng con về lại với Thiên Chúa Cha là Đấng Tạo Dựng chúng con. 

AMEN! 


