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 Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và 

như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương 

xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội 

lỗi loài người để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không 

ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì 

Người đâu có tác tạo nó. Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể 

tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? 

Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài: vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, 

Chúa yêu thương các linh hồn. Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và 

hiền hậu đối với mọi loài là dường nào! Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa 

phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ 

bỏ tội ác mà tin theo Chúa. (Kn 11:23 – 12, 2) 

 Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em: Thiên Chúa 

chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh 

em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do 

lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh 

hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa 

Giêsu Kitô. Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô, 

Chúa chúng ta, và về sự chúng ta tập họp bên cạnh Người, chúng tôi nài xin 

anh em chớ vội để mình bị giao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai 

nói tiên tri, hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do 

chúng tôi gởi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến. (2Tx 1:11 – 2, 2) 

  Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một 

người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. 

Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể 

được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo 

lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi 

vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông 

rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà 

ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy 

vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.Ông 

Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần 

của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền 

gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, 

bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm 

và cứu chữa điều gì đã hư mất”. (Lc 19:1-10) 



 

+> :… Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như hạt gạo trên đĩa cân, và 

như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót 

mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài 

người để họ ăn năn sám hối.” 

== chúng ta còn nhớ khoảng cuối thập niên 60, phi hành gia Liên Xô Gagarine là 

người đầu tiên bay lên quỹ đạo quả đất; khi trở về, “người ta” vội hỏi: “ông có thấy 

một ÔNG GIÀ râu tóc bạc phơ trên trời không?” – Gagarine vênh váo đáp: “ồ… 

tôi cố mở to đôi mắt tìm xem ÔNG GIÀ mà “người ta” cho là thượng gì gì đế đó, 

mà chẳng thấy tăm hơi gì cả!”… Hơn một năm sau, phi hành gia người Mỹ John 

Glenn cũng bay vào qũy đạo trái đất; lúc trở về “người ta” cũng dồn dập câu hỏi 

tương tự, John Glenn vui sướng đáp lời: “tôi đã thấy VINH QUANG của THIÊN 

CHÚA qua những kiệt tác của Người trong vũ trụ…” 

     



== Chắc hẳn đề tài tranh luận giữa con cái loài người, như “Có Thiên Chúa – ÔNG 

GIÀ – hay không?”, hoặc “… DIEU EST MORT!”, hoặc… v.v… 

= Lúc vừa đến Paris đầu thập niên 1980, tôi vô tình theo dõi một cuộc “thuyết 

giảng” trên TV Pháp về đề tài “Dieu, est-il vrai qu’il existe, réellement?” = (xin 

tạm dịch: Thiên Chúa có thật sự hiện hữu không?) Tôi còn nhớ rất rõ khung cảnh 

hội trường là một phòng hát Opéra chật ních khán thính giả, và ông giảng thuyết 

viên tên là Sébastien; có thể tôi mở TV trể vài phút, nên chỉ nghe câu hỏi trên của 

Sébastien, và điều làm tôi chú ý tò mò là thấy cảnh tượng tương phản giữa hai (2) 

phản ứng của khán thính giả: một số thì lim nhim lắc đầu, một số thì trố mắt gật 

đầu… Tôi theo dõi cuộc thuyết giảng ít nhiều tò mò pha lẫn ngạc nhiên. 

 

Gần nửa phút im lặng, ông Sébastien cao giọng nói: “ Tôi đánh cuộc với quí vị 

nghe: NẾU Thiên Chúa có thật, thì tôi cho ÔNG GIÀ một phút đánh gục tôi ngay 

trên bục này… Bắt đầu nhé!” Tiếng tíctac của đồng hồ “quả quýt” vang lên, trầm 

trầm, ma quái kinh hồn… Phần đông khán thính giả nhắm mắt chờ đợi như lắng 

nghe và thầm đếm từng tiếng tictac. Không biết tại sao tôi cũng “hồi hộp” theo dõi 

và thầm đếm tiếng tictac của đồng hồ: 55, 56, 57, 58, 59, 60 == tiếng thở dài cùng 

khắp hội trường, ngay chính nơi tôi đang ngồi và lẽ tất nhiên xuất phát từ bục 

giảng == ông Sébastien hí hững tuyên bố: “Voyez-vous? JE SUIS VIVANT! – Et je 

suis certain que vous ayez la réponse appropriée à mon … “pari au Bon Dieu qui 

existe!” (xin tạm dịch: Quí vị thấy không? TÔI VẪN CÒN SỐNG! – Và tôi tin 

chắc rằng quí vị đã có câu trả lời thích hợp với … “sự đánh cuộc của tôi với Đức 

Chúa nhân lành đang hiện hữu!”) 

=== Tôi nghĩ rằng “câu trả lời thích hợp…” của mỗi khán thính giả sẽ không 



đơn thuần “đúng” hay “sai”! = Các Bạn nghĩ sao? – và câu trả lời “thích hợp” 

mỗi Bạn có trong đầu mình kể từ giây thứ 61 sẽ như thế nào? 

=== Riêng cá nhân tôi, tôi đồng tình với những chia sẻ của Anh Chị Em: trong vài 

tuần mới đây có vài Bạn đã post trong FB nhiều cuộc “đối thoại” giữa các – cứ 

cho là chuyên viên nhiều lãnh vực “thông minh thượng trí” khác nhau như chuyên 

viên mổ xẻ (đặc biệt  về tim mạch, v.v…) hoặc chuyên viên vũ trụ học với kiếng 

viễn thị tối tân, v.v…, tựu trung những chuyên viên… vô thần – với những người 

bị cho là vô học, abc còn chưa biết và kết quả thật vô cùng thú vị: những chuyên 

viên bị “cứng họng” không đáp trả được một câu hỏi nào xem ra rất tầm thường 

của những người còn có lương tri con người hiểu theo ý nghĩa “common 

sense!” 

=== Đối với cử tọa và riêng cho ông Sébastien trong hội trường nguy nga hoành 

tráng của Opéra tại Paris, sau khi nghe ông ta “thách thức” với ÔNG GIÀ bắt đầu 

bằng chữ SI (NẾU) thì tôi liên nghĩ ngay đến trò chơi con nít : nếu, nếu mà, rằng 

thì là mà… Đại khái theo ý nghĩa của một câu ngạn ngữ Pháp: “Avec des SI on 

mettrait Paris en bouteille” (xin tạm dịch: “với những NẾU người ta có thể 

đút thành phố Ba-lê vào chai lọ”) 

=== Một phút trôi qua… Không biết tiếng thở dài của ông Sébastien có mùi mồ 

hôi lo sơ, run rẩy , nghiến răng? Và câu nói dương dương tự đắc như đã thắng cuộc 

thách thức: “…Và tôi tin chắc rằng quí vị đã có câu trả lời thích hợp với … “sự 

đánh cuộc của tôi với Đức Chúa nhân lành đang hiện hữu!” cho tôi có cảm 

tưởng là ông Sébastien đã tỏ rõ  một tâm trạng “trong héo ngoài tươi!” 

=== Ghi nhận cuối cùng sau màn kịch “thách thức ÔNG GIÀ” làm tôi ngạc nhiên 

là : Không một tiếng cười, không một tiếng vỗ tay hoan hô đắc thắng chúc 

mừng  … BÊN THẮNG CUỘC!” – Tôi tắt TiVi đi ngủ… ngon giấc! 

+> “… Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác 

thành” 

+> “… Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. 

Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất” 

 

Lạy Chúa là Đấng Tạo Dựng nên con cùng với Anh Chị Em đồng loại… Xin tăng 

thêm lòng TIN – CẬY – MẾN trong tâm hồn và tâm trí con để cùng với Anh Chị Em 

đồng loại mà Chúa đã khấng ban cho con, vui mừng cất tiếng tung hô cảm tạ Chúa 

đã “Tạo dựng nên chúng con cách lạ lùng…” – Amen. 

 


